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Getrouwde Marise sliep uit 
verveling met vele andere 
mannen: ‘Second Love voelde als 
een snoepwinkel’ 

Daten en seksuele avonturen met mannen die je via het internet kent? Toen 

Marise - moeder van twee kinderen- zich verveelde, dook ze in de wereld van 

vreemdgaan en bedroog haar eigen man. In haar nieuwe boek De 

Verlangenlijst windt ze er geen doekjes om. ,,Het voelde als een snoepwinkel 

vol mannen waaruit ik kon kiezen.” 

Maurice Gispen 14-12-23, 21:30 
 

Niet helemaal per ongeluk belandde Marise van der Boom, gelukkig 

getrouwd en trotse moeder van twee tieners, op de website Second 

Love. Als ze op 9 maart 2015 klaar is met een grote klus, zit ze even 

zonder werk. De website, voor geheime liefde, trekt al een langere tijd haar 

aandacht. Die dag besluit ze een kijkje te nemen. 

Ze maakt een profiel aan en voor ze het weet zit ze op een website waar 

duizenden mannen op zoek zijn naar wat avonturen – voornamelijk 

seksueel en in het geheim. „Zo’n aanmelding is heel vrijblijvend en 

anoniem, en ik dacht: ‘wat kan er nou gebeuren?’.” 

Afspraakjes in het tuincentrum 

Haar naam, Marise van der Boom, is niet haar echte naam. Zo kan ze 

ongestoord haar gang gaan, zonder dat andere gebruikers haar meteen 

zouden kunnen herkennen. „Bij de aanmelding was al snel duidelijk welk 

pseudoniem ik zou gebruiken.” Haar zoontje hield in die tijd een 

boekbespreking over Sint Joris en de draak, een volksverhaal dat niet één 

schrijver heeft. 



 

 

„Voor hem was het als achtjarige heel ingewikkeld om te begrijpen dat het 

boek geen auteur had. Daarom bedacht hij ter plekke voor de klas ‘Maria 

van der Boom’.” Die naam is haar zo bijgebleven, dat ze voor Second Love 

de naam Marise van der Boom gebruikte. „Marise vond ik voor zoiets 

seksueels toepasselijker dan Maria.” 

Als het goed voelde dan sprak ik met ze af, 
soms in de bibliotheek of het tuincentrum 

Marise van der Boom 

Twee jaar lang heeft ze contact met verschillende mannen op de website. 

„Vooral in het begin krijg je een soort rush van opwinding omdat er zoveel 

mannen zijn die zich aan je voeten werpen.” Ze chat in al die tijd heel wat 

af, om tussen de duizenden gebruikers ‘pareltjes’ te vinden, zoals ze die in 

haar boek noemt. „Als het goed voelde dan sprak ik met ze af, soms in de 

bibliotheek of het tuincentrum. Daarna pas op andere plekken.” 

Een achtbaan waaraan je bijna verslaafd raakt 

Er openden zich allerlei deuren naar een seksuele wereld die ze nog niet 

kende. „Voor je het weet kom je in een achtbaan terecht, waaraan je bijna 

verslaafd raakt.” Vooral de spanning en de seksuele avonturen deden haar 

goed. „Omdat er meer mannen dan vrouwen op Secret Love zitten, hebben 

vrouwen écht de touwtjes in handen. Daardoor voelde de site als een soort 

snoepwinkel van mannen uit alle hoeken van de samenleving waar ik uit 

kon kiezen.” 

Terwijl velen denken dat je vreemdgaat omdat je iets mist in de relatie, is 

voor Van der Boom haar huwelijk helemaal goed. „Mijn man is de meest 

geweldige partner die ik me kan wensen. Maar hij is niet de enige man op 

de wereld.” Volgens Van der Boom is Second Love ook niet de plek om een 

nieuwe partner te vinden. „Veel mensen zitten er vooral op voor de 

spanning, de aandacht en om een nieuwe vriendschap op te bouwen. Maar 

vergeet niet: er wordt ook heel wat afgeneukt.” 



Na een tijdje ging het daten ook aan haar knagen. Ze doet namelijk alles in 

het geheim voor haar partner en dat is soms een hele opgave. „Foto’s die ik 

verstuurde of ontving, moest ik goed verbergen of verwijderen. Ik moest de 

afspraakjes op de juiste momenten inplannen en als ik tijdens een date een 

bekende zou tegenkomen, moest ik altijd een smoes hebben.” Zo merkte 

ze dat haar contacten in het ‘echte leven’ verwaterden en ze minder tijd had 

voor bijvoorbeeld het huishouden. „Soms zat ik uren per dag op de site te 

chatten.” 

 

Ik ben én gelukkig getrouwd met mijn man én ik 
ben nieuwsgierig naar nieuwe seksuele 
avonturen 
Marise van der Boom 

In het begin was er vooral veel woede 

Maar ook de spanning van het begin nam af. „Je ziet op een gegeven 

moment hoeveel mannen dezelfde openingszinnetjes gebruiken. Daar word 

je dan moe van.” Daarom biecht ze het op aan haar man en gaat met hem 

in gesprek over alles wat ze heeft gedaan. „In het begin was er vooral veel 

woede, hij was erg gekwetst.” 

Maar stapje voor stapje heeft ze met haar partner toch de ruimte gevonden 

om erover te praten. „Een hele logische vraag bij vreemdgaan is: is er iets 

mis met mij?” Door erover te praten heeft ze kunnen laten zien hoe voor 

haar die twee dingen naast elkaar kunnen bestaan: ,,Ik ben én gelukkig 

getrouwd met mijn man én ik ben nieuwsgierig naar nieuwe seksuele 

avonturen.”veel zin houdt in seks 

In die twee jaar hield ze veel dagboeken bij. „Dit gebeurt veel in de Second 

Love-wereld. Omdat je het bijna met niemand deelt en je toch die behoefte 

voelt het te delen.” Zo begon ze ook een blog, waar ze fragmenten van 

haar dagboek publiceerde. „Veel lotgenoten van Second Love maar ook 



veel nieuwsgierige aagjes lazen de stukken.” Soms deelden andere 

gebruikers zelfs stukken uit hún dagboeken met haar, waarvan ze 

uiteindelijk met haar eigen ervaringen en die van anderen personages voor 

haar boek heeft gevormd. 

Niets aan de verbeelding overgelaten 

„Pas als je erover begint te praten of schrijven, zie je hoe ongelooflijk veel 

mensen dit doen. Maar er ligt zo’n groot taboe op.” Daarom verbreekt Van 

der Boom de stilte en brengt op eigen houtje, zonder uitgever, haar boek uit 

waarin niets aan de verbeelding wordt overgelaten. Ze beschrijft veel seks, 

stiekeme avonturen en de fantasieën die door Second Love werden 

aangewakkerd. 

 

Met haar boek probeert ze vreemdgaan niet aan te moedigen, maar ze 

probeert het ook niet af te wijzen. „Het is een veel te ingewikkeld onderwerp 

en iedere ervaring is anders.” Zo weet ze dat veel mensen worden gekwetst 

door vreemdgaan en heeft ze in haar omgeving huwelijken erdoor zien 

breken. „Mijn man en ik hebben gelukkig een manier gevonden om er 

uiteindelijk over te praten. En dat is naast alle spannende ontmoetingen die 

ik heb gehad, het meest waardevolle wat dit avontuur me heeft gebracht.” 

Als Van der Boom er goed over nadenkt, ziet ze een open relatie toch niet 

zitten. Ze had een fase waarin ze een nieuw avontuur aan wilde gaan. En 

dat heeft ze gedaan. Hoe ze haar seksuele toekomst verder voor zich ziet, 

dat weet ze nog niet. „Tot aan mijn dood kan er altijd nog van alles 

gebeuren. Maar ga vooral met je partner uit eten, drink een goede fles wijn, 

adem diep in en ga met elkaar in gesprek over seks.” Daar kan je volgens 

Van der Boom namelijk veel van leren. 

De schrijfster van het boek heet niet echt Marise van der Boom. Dit is een 

pseudoniem. Om zo anoniem mogelijk te blijven en om de privacy van haar 

man en kinderen te beschermen, heeft zij daarvoor gekozen. Ook wilde de 

schrijfster niet herkenbaar in beeld bij dit verhaal. 

 


